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Beste Terra-lezer,

Het schooljaar is reeds een dikke 
maand geleden begonnen en dat 
betekent dat het AFS-jaar reeds op 
volle toeren draait.

Ook het bestuur is er met veel 
goesting in gevlogen, om het op 
z’n schoon Vlaams te zeggen. 
Het is een divers bestuur met 
Nederlanders en Vlamingen, jong 
en ouder. Een bestuur dat ik met 
trots ‘mijn’ bestuur mag noemen. Ik 
ben namelijk de nieuwe voorzitter 
van het bestuur. Met mijn 13-jarige 
ervaring als vrijwilliger bij AFS ben ik 
voor sommigen geen vreemde meer. 
Zij die mij nog niet kennen, leer ik 
met plezier kennen tijdens een van 
de vele gelegenheden die dit AFS-
jaar te bieden heeft.  Ik denk aan KV, 
de VRAN, het feest voor 75 jaar AFS 
België en de AV. Het bestuur wordt 
verder in deze Terra uitgebreider 
voorgesteld.

Graag blik ik even terug naar 
eind augustus: toen vond de 
aankomstoriëntatie voor studenten 
plaats, voor zowel de studenten die 
naar België als Nederland gekomen 
zijn. 93 studenten konden op het 
einde van dit weekend kennismaken 

met hun gastgezin. Helaas konden 
niet alle studenten deelnemen aan 
deze AOR; voor sommigen was het 
nog geduldig afwachten tot er een 
warm gezin voor hen gevonden 
werd. Voldoende gastgezinnen 
vinden is elk jaar een uitdaging, maar 
dit jaar konden we echt spreken 
van een ‘hostingcrisis’. Het was de 
eerste keer dat het zo moeilijk was 
om gastgezinnen te vinden. Dit ligt 
zeker niet aan de motivatie van onze 
vrijwilligers of aan de ondersteuning 
van stafmedewerkers. Samen 
deden jullie alles om voldoende 
gezinnen te vinden en daar wil ik 
iedereen graag voor bedanken! 
Helaas voelen we nog de naweeën 
van de COVID-periode, de impact 
van de oorlog in Oekraïne, met de 
bijhorende vluchtelingenstroom, de 
energiecrisis en alle andere redenen 
die gezinnen kunnen geven om geen 
gastgezin te worden. Ondanks alles 
werd er niet opgegeven en samen 
vonden jullie nog gezinnen voor 
enkele studenten, waardoor we 
op dit moment in de Lage Landen 
110 studenten hosten. Een knappe 
prestatie!

Als bestuurder is het belangrijk 
om niet enkel naar het verleden 
en het heden te kijken, maar ook 

naar de toekomst. Aangezien ik het 
belangrijk vind dat gebeurtenissen 
gevierd worden, kijk ik erg uit naar 
het feest waarbij we 75 jaar AFS 
België vieren. Vanwege afwijkende 
subsidieregelingen zijn er twee AFS-
organisaties in ons kleine landje. 
Dit houdt ons echter niet tegen om 
samen te werken. Dit doen we nu 
reeds enkele jaren op operationeel 
niveau, we zoeken ook een manier 
om dit te doen op bestuurdersniveau 
en dit jaar doen we dit ook op een 
feestelijke manier als “75 jaar AFS 
België”!

We verenigen ons om te laten zien 
dat we samen geloven in jongeren 
en hen kansen willen geven, we 
brengen families samen en creëren 
plaatsen waar diversiteit gevierd 
wordt. We zorgen dat iedereen 
toegang krijgt tot interculturele 
leerkansen. 

Laat ons samen als één AFS de 
impact hebben om het verschil te 
kunnen maken. Laat ons samen de 
verjaardag van ons geliefde AFS 
vieren!

Graag tot snel!

Babette
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Op 22 juni werden ze op een extra 
Bijzondere Algemene Vergadering 
verkozen, 2 maanden later schoten ze 
op het bestuursweekend echt uit de 
startblokken.

Met steun van:

Een Low Lands bestuur 
met plannen!

Terwijl de buitenlandse studenten hun 
eerste stapjes bij AFS Low Lands zetten 
op hun ‘Arrival Orientation’-kamp, gin-
gen de kersverse bestuurders 3 lokalen 
verder aan de slag. De nieuwe ploeg 
van zes – waarvan de ene al meer be-
stuursjaren op de teller dan de andere 
– ging parallel aan het AOR-kamp met 
elkaar kennismaken, teambuilden, ver-
wachtingen helder stellen, een crash 
course AFS Low Lands volgen en plan-
nen maken voor dit werkjaar.

Van Groningen, Rotterdam, Amster-
dam, Gent, Ekeren en Antwerpen wa-
ren ze naar de Vlaamse Kempen afge-
zakt om met elkaar en met de noden 
en ambities van AFS anno 2023 kennis 
te maken.

Een mooie, diverse ploeg van 3 Vlamin-
gen en 3 Nederlanders, evenwichtiger 
kan een Low Lands bestuur niet zijn. 
Sterkhouders en ervaren bestuursrot-
ten Babette en Julien, die dit jaar de 
rol van respectievelijk voorzitster en 
penningmeester op zich nemen, kon-
den in Westerlo rekenen op de nieuwe 
inzichten en ideeën van Britta, Mainse, 
Jacques en Lomme. Algemeen Direc-
teur Caroline Steyaert mocht erbij zijn 
om dit nieuwe bestuur mee op de rails 
te zetten.

Verderop in deze Terra kan je kennis-
maken met de 6 enthousiaste bestuur-
ders van AFS Low Lands. Je kan ze de 
komende maanden ook op heel wat 
activiteiten live ontmoeten zoals op 
het kadervormingsweekend in België 
(20-22 oktober) of op het Nederlandse 
vrijwilligersweekend (inclusief Leiders-
vergadering voor de hele Low Lands) 
op 25 en 26 november.

Welkom Babette, Britta, Jacques, 
Julien, Lomme en Mainse, merci voor 
jullie inzet voor het Low Lands Bestuur!

En zet nu alvast zaterdag 16 
maart 2024 in jullie agenda, 
want op de beleidsdag (en 
Algemene Vergadering) die 

dan doorgaat, stellen ze jullie 
alvast hun eerste realisaties en 

plannen voor.



Hier ben ik geboren en hier 
woon ik nu

Dit is mijn lievelingsboek/
film/plaat-lied/TV-serie Dit is mijn relatie met AFS Deze drie dingen staan op mijn 

lijst van ‘mooie dingen’
Hier krijg ik de kriebels 
van (hier kan ik niet tegen)

Dit verrast mij het meest als 
ik naar AFS vandaag kijk

Dit zie ik als de grootste 
uitdaging voor AFS

Dit wens ik AFS toe  
voor 2024

Dit hoop ik aan AFS te 
kunnen bijdragen

Babette De Groof Geboren in Bornem, wonende 
in Ekeren.

Mijn lievelingsserie is Criminal 
minds. Het beste boek dat ik 
het voorbije jaar las: ‘De vijf 
talen van de liefde’ door Gary 
Chapman. Volgens mij het boek 
dat iedereen moet lezen.

Ik heb vrijwilligerswerk 
gedaan in India. Daarna ben ik 
verschillende jaren vrijwilliger 
bij het 18+ comité geweest. 
Na verschillende jaren in het 
bestuur, zet ik nu de volgende 
stap als voorzitter van het 
bestuur.

Stilte, Het geluid van ritselen 
van bladeren, het beeld van de 
maan die tussen de wolken door 
schijnt

Het aanraken van dingen 
die ‘mat’ zijn. Gruwel!

Het verrast me dat we, ondanks 
alle uitdagingen, al zoveel jaren 
kunnen doen wat we doen. 

De impact creëren die we 
als organisatie zo graag 
willen hebben. 

Voor 2024 (en alle jaren 
erna!): een jaar zonder 
crisissen, met veel vrijwilligers 
waarin er veel plezier wordt 
gemaakt.

Met mijn kwaliteiten en 
persoonlijkheid de voorzitter te 
kunnen zijn die AFS nu nodig 
heeft.

Jacques de la Parra Ik ben geboren in Haarlem. 
Ik woon nu in Schiebroek 
Rotterdam.

Docufilm: ‘Enron, the smartest 
guys in the room’, Boek: ‘Max 
Havelaar’, Song: ‘Radioactive 
Eggnog’, Serie: ‘Cheers’

Mijn AFS-verhaal begon met 
mijn uitwisseling naar Californië 
met een impact die zich nog 
altijd ontwikkelt

Zwitserse bergen, mensen, 
cultuur

Machteloosheid bij 
onrecht dat anderen 
wordt aangedaan.

De huidige, immense diversiteit 
aan programma's.

Het vergroten van het 
netwerk van vrijwilligers & 
wereldgezinnen in de Low 
Lands.

Succes op alle fronten. Mijn passie, energie en 
enthousiasme.

Julien Leloup  Ik ben geboren in Edegem, 
opgegroeid in Zoersel, en woon 
sinds een half jaar in Gent.

Als ik een ding moet kiezen, dan 
is mijn absolute lievelingsfilm 
‘The Lord of the Rings - The 
Return of the King’.

In 2011 is mijn relatie met 
AFS begonnen, tijdens de 
voorbereiding voor mijn 
uitwisseling (Noorwegen) in 
2012. Sindsdien altijd vrijwilliger 
bij AFS gebleven. Eerst lokaal 
bij comité Kempen, sinds 2018 
binnen het bestuur.

De Geirangerfjord in 
Noorwegen, de muziek van 
Howard Shore, de hal van 
Vlaamse Primitieven in het 
Louvre

Ik moet toegeven dat ik 
niet de grootste fan ben 
van spinnen.

De impact die AFS creëert naast 
haar traditionele programma’s. 
Via programma’s als Short-Term 
ESC, Global Changemakers, 
of de opleidingen die we aan 
toekomstige diplomaten geven, 
creëren we veel meer impact 
dan we soms denken.

Voor de volledige Low 
Lands (maar ook daarbuiten) 
zie ik dat het vinden van 
wereldgezinnen een enorme 
uitdaging is geworden.

Een fantastisch feest om 75 
jaar AFS in België te vieren!

Ik hoop als penningmeester, 
samen met het bestuur, de 
juiste beslissingen te nemen om 
de financiële gezondheid van 
AFS te beschermen. En dat ik 
ook op internationaal niveau 
werk kan maken van nieuwe 
inkomstenbronnen binnen Europa.

Mainse Rijpkema Mijn vader komt uit Sint 
Nicolaasga, een Katholieke 
enclave in een Protestants 
Friesland.  Mijn moeder uit 
Heerlen, Zuid-Limburg, in de 
tijd van de kolenmijnen. Ik ben 
geboren in Nijmegen, tijdens 
mijn kindertijd woonde ik in 
Bussum en sinds 1982 in de 
Jordaan in Amsterdam.

Ik herlees jaarlijks de roman 
Brideshead Revisited (1945) 
van de Engelse schrijver 
Evelyn Waugh (1903-1966). 
Als televisieserie is Brideshead 
Revisited (uit 1982) ook zeer 
geslaagd. Ik zag de serie eerder 
dan ik het boek las.

Ik ben als uitwisselingsstudent 
in 78/79 naar San Antonio, 
Texas gegaan. Ik zat bij een heel 
leuk gastgezin, echte cowboys. 

Vakantie in Italië of Kroatië, 's 
avonds wandelen door het oude 
Amsterdam. En 't Gooi, waar 
ik ben opgegroeid. De rust die 
met name de Bussumer Heide 
brengt, is altijd een verademing 
in vergelijking met het drukke 
Amsterdam.

De sloop van vele mooie, 
oude panden in de 
Amsterdamse binnenstad. 
Ondanks het feit dat de 
Binnenstad inmiddels 
Beschermd Stadsgezicht 
en Werelderfgoed is. Met 
de ‘Vereniging Vrienden 
van de Amsterdamse 
Binnenstad’ hopen we de 
bepaalde sloopplannen 
tegen te houden.

Het is leuk te merken dat 
het gastgezin zijn nog steeds 
mensen aanspreekt. Al kan het 
aantal gastgezinnen natuurlijk 
altijd omhoog, zeker in 
Nederland.

Het zou mooi zijn als AFS 
in regio Nederland ook 
weer op eigen benen komt 
te staan. Samen met AFS 
in België, want zonder de 
Low Lands constructie en 
solidariteit uit Vlaanderen 
zou AFS in Nederland niet 
meer bestaan. Dus veel 
dank daarvoor.

Dat de studenten die in 
augustus zijn aangekomen, 
de komende zomer terug 
kunnen kijken op het meest 
avontuurlijke jaar uit hun 
leven.

Dat Jacques, Britta en ik vanuit 
Nederland weer wat meer kunnen 
bijdragen aan de groei en bloei 
van AFS Low Lands.

Britta van Boven Geboren en opgegroeid in 
Gelsenkirchen (Ruhrgebeid-
Duitsland), gestudeerd in 
Groningen waar ik ondertussen 
24 jaar woon. Sinds september 
werk ik in Hannover, Duitsland 
en ben ik in de week daar te 
vinden.

Ik hou erg van lezen en kijk 
graag films en series – bij 
voorkeur thuis. Helaas heb 
ik vaak te weinig tijd, maar 
zondagavond vind ik bijna altijd 
tijd voor “Tatort” op de Duitse 
TV.

In 95/96 ben ik voor een AFS-
jaar in Johannesburg geweest en 
in 98/99 naar Peru gegaan voor 
een AFS-vrijwilligersprogramma. 
Na Zuid-Afrika, was ik een 
aantal jaren als vrijwilliger voor 
AFS Duitsland actief. Na een 
pauze ben ik nu als vrijwilliger 
penningmeester van comité 
Noord en heb de laatste jaren 
studenten en gezinnen begeleid.

Een mooie bergwandeling, of 
een fietstour door het Groninger 
platteland. Een gezellig eten met 
vrienden en familie. Nieuwe 
plekken, mensen en ideeën.

Ik ben graag onder 
mensen die echt ergens 
voor gaan, in plaats van 
de dingen op halve kracht 
te doen.

Prachtig hoe studenten en 
gastgezinnen met eenzelfde 
passie en enthousiasme over 
hun AFS ervaringen vertellen 
als 30 jaar geleden. De 
interculturele leerervaringen zijn 
– ondanks de verschillen – niet 
alleen nog even relevant, maar 
lijken ook op elkaar.

Alle alternatieven die er zijn 
voor jonge mensen en de 
drukte en verplichtingen 
voor gezinnen, maken dat 
AFS veel “concurrentie” 
ervaart. Overbrengen hoe 
uniek en fantastisch AFS is, 
zie ik als de uitdaging die we 
moeten aangaan.   

Dat we nieuwe, succesvolle 
manieren vinden om jonge 
mensen en gezinnen te 
enthousiasmeren. Dat we 
erin slagen om nieuwe 
inkomstenbronnen te 
vinden, zodat we het 
vrijwilligersnetwerk kunnen 
versterken. Als ‘Low Lands’ 
organisatie samen groeien 
en relaties met scholen 
uitbouwen.

Mijn (bestuurs-) ervaring uit 
het bedrijfsleven kan hopelijk 
bijdragen, bijv. door het 
verder professionaliseren van 
bestuursprocessen. Door contact 
met de lokale vrijwilligers wil 
ik hun ideeën/zorgen naar het 
bestuur brengen en het bestuur 
wat dichter bij hen. Ik hoop dat 
we elkaar daardoor nog beter 
begrijpen en slagvaardiger 
worden.

Lomme Vanderhoydonck Geboren in Hasselt, nu wonend 
in Antwerpen.

‘The Secret Life of Walter Mitty’, 
een film over een sprong in het 
onbekende die helemaal binnen 
de sfeer van AFS past.

Ik ging een jaar naar Maleisië in 
2015-2016. Ook mijn broer is op 
AFS geweest en we zijn 4 keer 
gastgezin geweest. Een echte 
AFS-familie dus.

Kamperen in de natuur, het 
avontuur van treinreizen, mij 
afzonderen met goede muziek.

Mensen die hun GSM 
hoog houden voor het 
maken van een foto…

De omvang van AFS en impact 
die AFS heeft op zoveel levens. 
Even indrukwekkend is het 
vermogen van AFS om zich 
aan te passen aan een snel 
veranderende wereld.

De leegloop van onze 
vrijwilligerswerking, zowel 
bij jongeren als ouderen, en 
het steeds moeilijker vinden 
van wereldgezinnen. Beiden 
behoren tot het DNA van 
AFS.

Een toename van zowel zend- 
als gastdeelnemers. En voor 
de lopende programma’s: een 
perfecte match deelnemer-
gezin met een zorgeloos jaar 
als gevolg.

De stem van de vrijwilligers 
vertegenwoordigen binnen de 
organisatie. Met mijn ervaringen 
binnen het sociaal-culturele 
werkveld, AFS mee sturen richting 
nieuwe opportuniteiten.

De AFS-Herfstvragen 
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pauze ben ik nu als vrijwilliger 
penningmeester van comité 
Noord en heb de laatste jaren 
studenten en gezinnen begeleid.

Een mooie bergwandeling, of 
een fietstour door het Groninger 
platteland. Een gezellig eten met 
vrienden en familie. Nieuwe 
plekken, mensen en ideeën.

Ik ben graag onder 
mensen die echt ergens 
voor gaan, in plaats van 
de dingen op halve kracht 
te doen.

Prachtig hoe studenten en 
gastgezinnen met eenzelfde 
passie en enthousiasme over 
hun AFS ervaringen vertellen 
als 30 jaar geleden. De 
interculturele leerervaringen zijn 
– ondanks de verschillen – niet 
alleen nog even relevant, maar 
lijken ook op elkaar.

Alle alternatieven die er zijn 
voor jonge mensen en de 
drukte en verplichtingen 
voor gezinnen, maken dat 
AFS veel “concurrentie” 
ervaart. Overbrengen hoe 
uniek en fantastisch AFS is, 
zie ik als de uitdaging die we 
moeten aangaan.   

Dat we nieuwe, succesvolle 
manieren vinden om jonge 
mensen en gezinnen te 
enthousiasmeren. Dat we 
erin slagen om nieuwe 
inkomstenbronnen te 
vinden, zodat we het 
vrijwilligersnetwerk kunnen 
versterken. Als ‘Low Lands’ 
organisatie samen groeien 
en relaties met scholen 
uitbouwen.

Mijn (bestuurs-) ervaring uit 
het bedrijfsleven kan hopelijk 
bijdragen, bijv. door het 
verder professionaliseren van 
bestuursprocessen. Door contact 
met de lokale vrijwilligers wil 
ik hun ideeën/zorgen naar het 
bestuur brengen en het bestuur 
wat dichter bij hen. Ik hoop dat 
we elkaar daardoor nog beter 
begrijpen en slagvaardiger 
worden.

Lomme Vanderhoydonck Geboren in Hasselt, nu wonend 
in Antwerpen.

‘The Secret Life of Walter Mitty’, 
een film over een sprong in het 
onbekende die helemaal binnen 
de sfeer van AFS past.

Ik ging een jaar naar Maleisië in 
2015-2016. Ook mijn broer is op 
AFS geweest en we zijn 4 keer 
gastgezin geweest. Een echte 
AFS-familie dus.

Kamperen in de natuur, het 
avontuur van treinreizen, mij 
afzonderen met goede muziek.

Mensen die hun GSM 
hoog houden voor het 
maken van een foto…

De omvang van AFS en impact 
die AFS heeft op zoveel levens. 
Even indrukwekkend is het 
vermogen van AFS om zich 
aan te passen aan een snel 
veranderende wereld.

De leegloop van onze 
vrijwilligerswerking, zowel 
bij jongeren als ouderen, en 
het steeds moeilijker vinden 
van wereldgezinnen. Beiden 
behoren tot het DNA van 
AFS.

Een toename van zowel zend- 
als gastdeelnemers. En voor 
de lopende programma’s: een 
perfecte match deelnemer-
gezin met een zorgeloos jaar 
als gevolg.

De stem van de vrijwilligers 
vertegenwoordigen binnen de 
organisatie. Met mijn ervaringen 
binnen het sociaal-culturele 
werkveld, AFS mee sturen richting 
nieuwe opportuniteiten.

Wie zijn ze, wat doen ze, waar komen ze vandaan, hoe kijken ze naar 
AFS en wat wensen ze jullie allemaal toe? Leer onze 6 bestuurders beter 
kennen aan de hand van deze 9 ‘Herfstvragen aan het bestuur’
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AFS-journalisten aan het woord 

Marie, trimester  
Argentinië
Elke dag leer ik nieuwe dingen bij.

Sarah,  
schooljaar  
Finland
Heel verschillend 
en daar moet 
je zeker aan 
wennen!

1 2
Voor ik vertrok had ik geen en-
kel idee waaraan ik me kon ver-
wachten. De hele reis voelde ik 
me zenuwachtig, maar vooral 
ook heel gelukkig en benieuwd 
naar het ontmoeten van mijn fa-
milie. Wanneer ik aankwam bij 
de bushalte voldeed alles aan 
mijn verwachtingen. Een hele 
groep jonge meisjes stond me op 
te wachten samen met mijn ou-
ders. Met deze warme ontvangst 
voelde ik me direct op mijn ge-
mak. Het leek alsof ik hun al ja-
ren kende. De eerste paar dagen 
was toch even wennen, maar met 
behulp van het gezin ging dat vrij 
makkelijk. Ze probeerden me het 
zo comfortabel mogelijk te ma-
ken waardoor ik me makkelijker 
kon aanpassen aan hun leefge-
woonten. 

Het grootste verschil dat ik hier 
heb gemerkt zijn de mensen. 
Hier is iedereen heel open en 
vriendelijk, wat onmiddellijk voor 
een verwelkomend gevoel zorgt. 
Omdat je nieuw bent en ze je als 
het meisje van België beschou-

wen, zijn alle mensen nieuwsgie-
rig om je te leren kennen. Op die 
manier kon ik snel vrienden ma-
ken op school. 

Deze maand is het maand van de 
studenten waardoor mijn school 
allerlei activiteiten organiseert. 
Door deze kan ik een relatie op-
bouwen met de leerlingen die nu 
mijn vrienden zijn. Wat ik ook erg 
fijn vind, is dat het hele weekend 
volgepland staat met allerlei uit-
stapjes. Zo leer ik het meeste bij 
over de cultuur en de verschillen-
de gewoonten. Het is zo fascine-
rend hoe ze leven en hoe de Ar-
gentijnen hun dag invullen. Elke 
dag leer ik nieuwe dingen bij wat 
ik een enorme meerwaarde vind 
voor het leven. Ik probeer hier al-
tijd optimistisch te blijven zodat 
dit een ervaring wordt om nooit 
te vergeten. Wanneer ik hier la-
ter zal op terugkijken, is dit vast 
en zeker een fantastisch avon-
tuur waarbij ik veel geleerd heb 
over anderen, maar ook vooral 
over mezelf.

Mijn eerste weken als een 
uitwisselingstudente wa-
ren speciaal, maar leuk.  
De Finse taal is heel moeilijk 
doordat die helemaal geen ver-
band heeft met het Nederlands.  
Ook merk je in Finland hier al 
snel wat verschillen. Zo moet 
je nooit te laat komen, het bes-
te is als je minstens 5 minuten 
vroeger komt. In school wordt 
er minder druk op de leerlingen 
gelegd en zorgt iedereen er sa-
men voor dat iedereen het be-
grijpt. Alles is hier heel rustig, 
geen overbodige drama, heel 
relaxed. Een heel veilig land ook. 
En een grappig weetje is dat ze 
alles hier uitspreken hoe dat ze 
het lezen. Het woord: “crois-
sant” vloeit dus wel grappig uit 
hun monden. 

Je merkt wel dat je super veel 
leert van in een ander land zijn. 
Zo zal iemand helemaal niet snel 
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De eerste weken zijn gepasseerd, en onze AFS-journalisten blikken er al op terug. 
Wat zijn hun eerste indrukken? Hoe verloopt het op school en bij hun gastgezin? 
Wat is daar anders vergeleken met België? Wat hebben ze al geleerd? Deze 
vragen probeerden zij kort te beantwoorden!

Robbe, combinatie- 
programma Colombia
Na amper een maand heb ik al een  
aantal goede vrienden gemaakt.

3

iemand belachelijk maken of la-
chen met iemand, wat in België 
helaas wel vaak voorkomt. Het 
eten is hier beter dan verwacht, 
gewone, dagelijkse kost, hoe 
dat we die in België ook ken-
nen. Maar wanneer je eet, ver-
schilt dan wel weer helemaal.  
Zo eet ik ontbijt rond 8 uur, mid-
dageten om 11 uur, dan eet ik 
een extra maaltijd om 15 uur, en 
we eten avondeten om 19 uur. 
Heel verschillend dus, en daar 
moet je zeker aan wennen!

De sauna is hier zoals verwacht 
ook heilig, net zoals koffie, melk, 
en melkproducten. Maar ook de 
dagelijkse “coffee time” rond 4 
uur mag je niet vergeten. Dan 
wordt er koffie gedronken en 
taart gegeten. 

Hoewel het soms wat wennen is, 
geniet ik er erg veel van! Ik raad 
het iedereen aan!

Op het moment dat ik dit artikel 
schrijf zit ik net een maand in Colom-
bia, en ik denk dat ik niet beter aan 
mijn uitwisseling had kunnen begin-
nen. Hier is een korte samenvatting 
van mijn ervaringen tot nu toe, en 
van een paar verschillen die ik met 
België heb opgemerkt.

Ik woon in Sogamoso, een klein stad-
je in de provincie Boyacá, waar ik bij 
een gastgezin verblijf. Mijn gastge-
zin bestaat uit mijn moeder en mijn 
oudere broer, en ik denk echt dat ik 
op geen betere plaats terecht had 
kunnen komen. Meteen viel het me 
op hoe lief en hoe open de mensen 
hier zijn, zeker meer dan in Europa. 
Dat gevoel had ik ook op mijn eerste 
schooldag, toen er meteen een hoop 
studenten naar me toe kwamen om 
mij te leren kennen. Natuurlijk is die 
interesse er voor een vreemde Eu-
ropeaan, maar ik voelde meteen dat 
mijn klasgenoten echt stuk voor stuk 
vriendelijke mensen waren. Zo heb 
ik na amper een maand al een aantal 
goede vrienden gemaakt, en voelde 
ik me hier heel snel op m'n gemak. 
Spaans leren gaat ook sneller dan 
gedacht, omdat iedereen hier zo veel 
geduld heeft, maar ook omdat je ei-
genlijk geen keuze hebt. Mensen die 
Engels praten zijn hier zeldzaam, dus 
je wordt geforceerd om snel te leren, 
wat ik echt geweldig vind.

Ook merk ik een hoop subtiele ver-
schillen met België op, die de er-
varing interessant, maar soms ook 
frustrerend maakt. Zo kunnen de 
mensen hier op geen enkele manier 
plannen nakomen of plannen ma-

ken. Als je om 16:00u met iemand 
afspreekt, heb je geluk als ze er om 
16:30 al zijn. Ook het eten hier vind 
ik persoonlijk niet geweldig. Het is 
hier elke dag rijst, regelmatig zoete 
bakbananen, en een hoop kaas op 
alles wat er gegeten wordt. Geen 
fan! Maar daar kan je aan wennen 
als er ook een heleboel dingen zijn 
die ik beter vind als in België. Om te 
beginnen is de natuur hier prachtig, 
mijn stadje is omringd door giganti-
sche bergen langs alle kanten, en het 
grootste meer van Colombia bevindt 
zich op een uurtje rijden van mijn 
appartement. Ook de verschillende 
uurregeling begint me te bevallen. 
Men staat hier extreem vroeg op, 
wat maakt dat school of werk op 
veel plaatsen rond de middag al af-
gerond is.

Ik zou kunnen blijven doorgaan, 
maar ik denk dat ik uit dit tekstje wel 
laat blijken dat ik het hier naar m'n 
zin heb. De eerste maand is voorbij-
gevlogen, en met toekomstige tripjes 
van AFS naar bijvoorbeeld het Ama-
zonegebied of naar de Caraïbische 
kust op de planning, heb ik ook ge-
noeg om naar uit te kijken. Tot nu toe 
is het fantastisch!
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Het AFSEffect 
In deze rubriek vertellen we over AFS ervaringen die het worden van een  
Active Global Citizen op vernieuwende wijze in de kijker zet. Hoe  
verschillende werelden samenkomen, wat creativiteit teweeg kan  
brengen, deelnemers en/of vrijwilligers die impact creëren…  
Je kan het hier lezen.

“Dit is wereldniveau” 
Beatboxer Tomás uit Chili brengt muziek  
uit met een toppianist.

Aan de start van Tomás’ AFS-avon-
tuur in België wilde hij graag een hob-
by beoefenen. Hij wist alleen niet zo 
goed wat en twijfelde tussen basket-
bal spelen of iets met muziek doen. 2 
gastzussen volgden muziekles (harp en 
dwarsfluit) en uiteindelijk besloot hij 
met hen mee te gaan. Het bleek een 
uitdaging om Tomás er in te schrijven, 
maar dankzij het aandringen van Elien 
en Peter (de gastouders) heeft hij er 
toch een kans gekregen.

Na een tijdje les te volgen ontstond er 
uiteindelijk een goede match bij de pia-
noleerkracht Stefan. Via de leerkracht 
harp kwam hij te weten dat Tomás een 
verborgen beatboxtalent had. “Toen 
ik de volgende les vroeg om te beat-
boxen, werd ik echt van mijn sokken 
geblazen” aldus Stefan. Hij gaf Tomas 
een opdracht mee, wat hem direct 
overtuigde. Zo ontstond hun eerste 
lied. Iedereen was meteen verkocht.

“Tomás heeft nooit echt verteld over 
zijn beatbox-talent”, zei Peter. Hij was 
redelijk bescheiden tot er in januari een 
toonstuk was waar hij moest optreden 
onder pianobegeleiding. Dit kwam als 
een enorm aangename verrassing bin-
nen. Later werd hun eerste nummer 
‘seasons’ professioneel opgenomen en 
is het beschikbaar op stefanmeylaers.
com.

Tomás zelf erkende dat hij een totaal 
ander persoon geworden is in de pe-
riode dat hij in België verbleef. Enkele 
jaren geleden had hij helemaal geen 
interesse in muziek, tot hij beatbox 
ontdekte. Het voordeel was dat hij het 

altijd en overal kon oefenen. Deze kans 
heeft ervoor gezorgd dat hij een totaal 
andere versie van zichzelf is.

De AFS-ervaring heeft hem helemaal 
laten openbloeien, zijn talent verder 
laten ontwikkelen en zijn creativiteit 
gestimuleerd. De sound van Seasons is 
er een van twee werelden die samen-
komen in alle opzichten: intergenerati-
onele, intercontinentale en muzikale. 

Deze unieke ervaring herinnert ons 
aan het belang en de toegevoegde 
waarde van onze wereldgezinnen. De 
wereld in je eigen huis omarmen, deze 
jongeren aanmoedigen en hen laten 
integreren in het dagdagelijkse leven. 
Deze openheid laat niet alleen de deel-
nemers openbloeien en nieuwe zaken 
van zichzelf ontdekken. Dit gebeurt 
ook bij de gastouders. We zijn elk gezin 
dat deze uitdaging aangaat ongelofelijk 

Scan deze  
QR-code om het 
nummer Seasons 

te beluisteren.

https://patioticrecords.com/ 
seasons-by-stefan-meylaers-tomas-ferrada/

Tomás (18), uit Chili,  
AFS-deelnemer uit  

het jaar 2022-2023  

dankbaar en nodigen iedereen uit om 
eigen en unieke wereldgezinverhalen 
te delen. Dit is het AFSEffect, dit ver-
taalt het Create Active Global Citizens 
naar concrete ervaringen, m.a.w. naar 
iets tastbaars dat je altijd bijblijft en 
waarom we actief blijven bij AFS.   
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In het najaar van 2022 vroegen we 
aan al onze vrijwilligers om de 
tweejaarlijkse vrijwilligersenquête 
in te vullen die gecoördineerd 
wordt door AFS International. 
De antwoorden zijn van 
fundamenteel belang om 
een goed zicht te hebben op 
de vrijwilligerswerking in 
de Low Lands en zo beter 
de pijnpunten te kunnen 
aanpakken. We kregen 77 
antwoorden en die kunnen 
jullie op de volgende 
pagina’s bekijken.

We zijn ons ervan bewust dat er nog veel werk 
aan de winkel is. Enkele stappen hebben we al gezet, maar 
we weten ook dat er nog een grote groeimarge is. Alle 
tips en suggesties zijn welkom! Via het Vrijwilligers 
en Educatie Team zetten we ons voor de 
volle 100% in om de vrijwilligerswerking 
te versterken en iedereen zo goed 
mogelijk bij te staan. De uitdagingen 
die we hebben, weerhouden 
ons er absoluut niet van om nog 
harder alles in werking te stellen 
om het succesverhaal van AFS 
duurzaam te houden. Erg bedankt aan 
alle betrokkenen die deze ervaringen 
mogelijk blijven maken!

Resultaten van 
de Vrijwilligers 
Enquête 
van AFS 
International
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Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter: @AFSvlaanderen
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Kadervormingsweekend voor  
ALLE AFS Vrijwilligers

Nationaal Voorbereidingsweekend voor  
deelnemers die in januari ‘24 vertrekken

26-30 nov: PEACE kamp 
Eindkamp voor Trimesterdeelnemers

25 december 23 - 7 januari 24: kerstvakantie
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